ZWEVEGEM : BOEI

De boei als symbool van hoop, vastberadenheid en veerkracht.

Jongerenzorg Ten Dries stelde de vraag om een wachtplaats te creéren voor de
schoolbus vooraan hun nieuwe gebouwen.

Deze plek wil echter meer zijn dan zomaar een schuilplek tegen regen of wind.
Ze staat symbool voor wat Ten Dries wil zijn voor haar jongeren: een veilige
haven, een houvast in woelige tijden.

Maarten zijn keuze voor een boei is hierbij dan ook niet toevallig.

Een boei is een drijvend object met vele vormen en functies.

Ze kan verankerd zijn, stevig en stabiel, of vrij meedeinen op de golven.
Op zee dient ze als oriéntatiepunt, als waarschuwing, als anker.

Een herkenbaar baken in een uitgestrekt en soms onstuimig landschap.




Vanuit die symboliek ontstond dit werk: een boei als wachtruimte, maar tegelijk
zoveel meer dan dat.

Ze staat hier als een metafoor voor de zorg die men biedt bij Ten Dries:

Stabiliteit en veiligheid: Net zoals een boei een schip helpt om stil te liggen, wil
Ten Dries jongeren rust en geborgenheid bieden.

Richting en oriéntatie: Zoals een boei de juiste koers markeert, begeleidt Ten
Dries jongeren in hun zoektocht naar richting, keuzes en perspectief.

Steun en begeleiding: Een boei helpt zeelieden wanneer de zee ruw wordt. Zo
helpt ook Ten Dries jongeren en hun netwerk door moeilijke periodes heen.

De wachtruimte als boei is niet enkel functioneel, maar ook symbolisch: een
tussenruimte tussen binnen en buiten, tussen het vertrouwde en het
onbekende, tussen gisteren en morgen. ¢
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